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Podcastwandeling
Adriaen Willaert

Adriaen Willaert, Rumbekenaar, en één van de belangrijkste
renaissancecomponisten uit de 16de eeuw. Meer dan 400

460 jaar na z'n overlijden pakt stad Roeselare uit met een
podcastwandeling. Tore Tom? Denys, oprichter van ‘Dionysos
Now!" en Cultureel Ambassadeur van Roeselare neemt jou je mee
op sleeptouw. Maak kennis met de muziek van Adriaen Willaert,
ontdek zijn afkomst en kom meer te weten over de diverse
facetten van deze wereldberoemde componist.

Meer info op www.beleefadriaenwillaert.be

Toerisme Roeselare
Polenplein 15, 8800 Roeselare | 051 26 24 00
visit@roeselare.be | www.visitroeselare.be

Wat mag je verwachten?

Ga op pad met je smartphone. Scan op verschillende plekken in
het stadscentrum de QR-code en ontdek het werk van Adriaen
Willoert dat op een toegankelijke, hedendaagse en leuke manier
wordt gedeeld aan de hand van moderne visuele technieken,
audiofragmenten, faits divers, muziekstukken van ‘Dionysos Now!’,
getuigenissen ..

Waar vind ik een QR-code?

e Adriaen Willaertstraat nr.10
Weten de inwoners van de Adriaen Willaertstraat wie
Adriaen Willaert was? Op welke manier wil Stad Roeselare
de herinnering aan deze wereldberoemde figuur in leven
houden? En zingt huidig burgemeester Kris Declercg, Willaerts
muziek wel eens onder de douche? Luister en ontdek.
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Kenniscentrum ARhus - De Munt 8

Zouden ze in Kenniscentrum ARhus Adriaen Willaert ook kennen?
Wat zou de glazen constructie met de componist te maken
hebben? Wist je dat er in de kelders van dit kenniscentrum tal
van informatie over Adriaen Willaert opgeborgen ligt?

Tip! Hou halt in het ARhusCafé voor een heerlijk dampende koffie
‘Adriano’.

Café Den Arend - Polenplein 1

Tijd voor een dorstlessende stop tijdens deze podcastwandeling.
Ontdek de link tussen Café Den Arend en gids doorheen deze
podcast: Tore Denys.

Wist je dat er een biertje verscheen met de toepasselijke

naam ‘Vuillaert', gelinkt aan Adriaen Willaert? In de toeristische
shop (Polenplein 15) kan je dit blonde biertje op basis van

pasta van Soubry, sinaasappelen uit Italié en Italiaanse

kruiden terugvinden. Heerlijk om thuis na te genieten van deze
wandeling.

Stadspark - Diksmuidsesteenweg 68

Geniet in het stadspark van een groene oase aan stilte en kom
volledig tot rust. Nestel je op een bankje, sluit je ogen en beeld je
in dat je langs de Canal Grande zit in Venetié. Droom weg bij een
heerlijk stukje muziek.

Kasteel van Rumbeke - Moorseelsesteenweg 2

Adriaen Willaert werd meer dan 400 500 jaar geleden geboren
in Rumbeke. Wist je dat het kasteel van Rumbeke één van de
oudste renaissancekastelen van Belgié is? Het dateert uit de
kindertijd van Willaert. Hier kom je meer te weten over zijn familie,
het kasteel en enkele projecten van deze wereldberoemde

componist.

sint-Michielskerk (ter hoogte van de buste van Adriaen
Willaert) - Sint-Michielsplein

Binnen in de Sint-Michielskerk vind je een orgel, vernoemd naar
Adriaen Willaert. Wat kan acteur Wim Opbrouck vertellen over de
parodie? Een muziekgenre waar ook Willaert zich aan waagde.




STAP - Meenseheirweg 20

In de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, kortweg STAP,
voelt Adricen Willaert zich thuis. Wat is polyfonie eigenlijk? Kom
meer te weten over dit muziekgenre, ontstaan in de renaissance,

waarbij meerdere stemmen samensmelten tot €én geheel. En
wat betekende Willaert voor Venetié?

TRAX - Traxweg |

Adriaen Willoert intrigeert ook de Roeselaarse jeugd. Op de
TRAX-site komen Roeselaarse jongeren samen om creativiteit te
laten zegevieren. Hoe ervaren zij de tonen van Adriaen Willaert?
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